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Vertelling 4–7 jaar

Waar is de koning?
Koning Herodes zit op zijn troon. ‘Ik ben de enige koning van dit land’, zegt koning
Herodes blij.
Dan komt er bezoek. Drie wijze mannen komen binnen en lopen naar de troon. Ze 
hebben een mantel om en een soort hoed op hun hoofd. Het lijken wel koningen.  
Ze buigen voor koning Herodes en zeggen: ‘Wij hebben gehoord dat er in Betlehem 
een kind is geboren. Een koningskind. We zijn naar deze koning op zoek, weet u waar 
Hij is?’
Koning Herodes schrikt. Een nieuwe koning? denkt hij. Dat wil ik niet. Ik wil de  
enige koning zijn. Ik zal dat koningskind vinden en ervoor zorgen dat Hij geen koning 
meer is. 
Koning Herodes kijkt lief naar de drie wijzen en zegt: ‘Ik wil heel graag weten waar 
die nieuwe koning is. Dan kan ik Hem een cadeautje brengen. Gaan jullie verder op 
zoek? Als je die koning gevonden hebt, laat je het mij dan weten?’ De wijzen knikken 
en buigen weer diep. 
Ze gaan naar buiten en kijken naar de donkere lucht. Daar zien ze de ster die hun de 
weg wijst. De ster wijst ze naar de plek waar Jozef, Maria en Jezus zijn. De wijzen gaan 
naar binnen en voelen dat dit de juiste plek is. Hier is de koning! Ze openen de kistjes 
die ze hebben meegebracht. Daar zitten cadeautjes in voor het koningskind. Goud, 
wierrook en mirre. Nog een nachtje slapen, dan gaan ze terug naar koning Herodes 
om te vertellen waar de nieuwe koning is. 
Maar in hun dromen die nacht, horen ze een stem. ‘Ga niet terug naar koning 
Herodes. Die wil deze nieuwe koning weg hebben.’ Als de wijzen wakker worden, 
gaan ze de andere kant op. Ver weg van koning Herodes.

Jolanda van der Marel

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wie is de koning in dit
verhaal? Waar kun je een koning aan
herkennen?

p
Spel: Verstop een ster in jullie ruimte.
De kinderen moeten zoeken naar de
ster. Als ze verder van de ster af gaan,

roep je ‘donker’, als ze dichter bij de ster
komen roep je ‘licht’.

s
Creatief: Knip van gekleurd
papier kronen voor de kinderen.
De kinderen mogen de kronen

versieren met gebruik van bijvoorbeeld
potloden, wasco of glitters. Als de kronen
versierd zijn, kunnen ze geplakt of geniet
worden, zodat de kinderen de kronen kunnen
dragen. Laat de kinderen, met de kronen op,
het verhaal van vandaag naspelen.

Vertellen
God wijst de weg
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